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Beste ouders en wouters 2

Een nieuw trimester staat voor de deur en dat betekent maar 1 ding:
tijd om de handen uit de mouwen te steken, het vuur weer aan te
wakkeren en samen van wal te steken! Dit keer steken we het
kampvuur aan met een thema dat ouder is dan de weg naar Rome,
maar nog altijd even springlevend: spreekwoorden!

Want zeg nu zelf: wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten -
maar bij de scouts leren we natuurlijk ook hoe je het vuur aanmaakt
zonder jezelf te verbranden. We gooien dit semester dan ook geen
oude schoenen weg voor we nieuwe hebben, maar trekken er met
veel enthousiasme op uit, recht door zee en met het hart op de
juiste plaats! 

Elke activiteit is een kers op de taart en samen maken we van dit
semester er eentje om in te lijsten! Dus trek je oude schoenen, zet je
beste beentje voor en vergeet vooral niet: wie niet waagt, niet wint!

Stevige Linker Wiske - Daan - Elias - Leonoor





De appel valt niet ver van de boom.

De kogel is door de kerk.

26 april

3 mei

10 mei

17 mei

24 mei

31 mei

Blaffende honden bijten niet.

TOPDAG! Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Je moet het ijzer smeden als het heet is.

Roeien met de riemen die je hebt.





Wiske: 0473 37 17 10

Daan: 0471 33 34 82

Elias: 0491 23 09 47

Leonoor: 0479 38 77 49


