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Beste Wouters 2 aka Circusartiestjes!

Dit trimester stappen we samen een wereld binnen vol magie,
spektakel en avonturen die je alleen in je wildste dromen kunt
voorstellen. Elke week zullen we jullie voorbereiden op onze heuse
circusshow. Van de directeur tot de dieren, de jongleurs tot de
turners, de leeuwentemmers tot de vuurspuwers... We hebben
iedereen nodig!

Jammer genoeg komen er verschillende obstakels op ons pad.
Zullen jullie ons helpen? Als jullie er klaar voor zijn, dan wij ook!

Stevige Linker
Wiske – Daan – Elias – Leo



WISKE

Dag lieve wouters, mijn naam is Wiske. Mijn totem 
is Beschermend Stokstaartje. Dit jaar start ik mijn tweede jaar als leidster,
ik sta alvast te poppelen om jullie allemaal te leren kennen! Mijn leukste
scouts herinnering... zo goed als alle kampen! In mijn vrije tijd loop ik

graag en op zaterdag ga ik naar de scouts. Ik studeer verpleegkunde en
begin binnenkort aan mijn tweede jaar. Zowel op kamp als thuis is mijn

lievelingseten balletjes in tomatensaus. In het circus zou ik graag over een
touw kunnen lopen. Om af te sluiten nog een leuk weetje over mezelf: voor

een dikke knuffel kan je altijd bij mij terecht! Tot snel!!



DAA
N

Hey! Ik ben Daan, ook wel bekend als menslievende gaviaal. 
Dit is mijn eerste jaar als leiding en ik heb er ontzettend veel zin in! 

In mijn vrije tijd hou ik me vooral bezig met sport, scouts en het plannen
van activiteiten met vrienden. Met mijn studies start ik dit jaar bij de

politieschool in Zedelgem, dus wees maar zeer braaf Wouters ;-) Ik ben
jarig op 7 februari en mijn favoriete eten is chili con carne. Een grappig
weetje over mezelf is dat ik ‘s nachts zou opstaan om naar Formule 1 te

kunnen kijken. Mijn leukste herinnering aan de scouts was de 
canyoning-activiteit op jinkamp. Leeuwen temmen lijkt 

mij de coolste circustechniek om te beheersen!



ELIAS

Jow! Ik ben Elias of Openhartige Spinaap, ik ben 
18 jaar en het is mijn eerste jaarleiding. Ik doe judo en 

hou van koken! Ik studeer Houtbewerking in het VTI van Roeselare. 
23 september is mijn verjaardag en mijn lievelingseten is ‘Steak frites’

wat ik meestal zelf maak ;) Een leuk weetje over mezelf: ik hou van 
planken: zowel in mijn studies (houtbewerking) als in mijn hobby’s 
(skate- en snowboarden). Mijn leukste herinnering in de scouts was 

de boo]ocht in Kroatië in de jin. Het op 1 wiel rijden in een 
circus zou ik heel graag onder de knie krijgen!



LEO
NOOR

Hoi liefste woutertjes2! Ik ben Leonoor, maar sta in de 

scouts beter bekend als Leo (of Zorgvuldige Bergbever). Sommigen van 

jullie kennen mij al, aangezien ik al eens leiding aan ze gaf. Het is dan ook al 

mijn 4de jaar leiding, hohoooooo ik word oud! Naast de scouts hou ik me heel 

graag bezig met tekenen en schilderen en maak ik mijn eigen kunstwerkjes in de

tekenacademie. En oh ja, ik ga ook nog naar school in Gent! Daar zit ik op kot en 

studeer ik Psychologie. Ik ben jarig op 12 november (tip: ik eet heel graag chocolaatjes). 

Een grappig weetje over mezelf is dat ik eigenlijk s>ekem heel graag opruim en kuis. 

Een beetje raar he, ik weet het. Mijn leukste herinneringen aan de scouts liggen toch 

wel in al mijn jaren leiding-zijn en de vele fijne momenten met de beste vrienden 

ooooooit! Tot slot, want mijn tekstje wordt een beetje lang, een circustechniek 

die ik echt héél graag zou kunnen is elegant slingeren aan de trapeze.



1-3 november
HERFSTKAMP: meer info volgt!

Geen. circus zonder toplocatie

Geen ACTIVITEIT: 
Geniet nog van jullie Herfstvakantie!

21 september 

28 september

5 oktober 

12 oktober

19 oktober 

26 oktober 

We zetten de circustent op. Maar oh nee! Er zit een gat in!

Gezocht! Circusdirecteur!

GEEN ACTIVITEIT: 
De leiding is op planningsweekend

Talentenjacht! 
We gaan op verplaatsing naar Ardooie 
‘t Veld: Meer info volgt!



16 november

23 november

30 november

7 december

14 december

De leeuwen vallen het publiek aan!
Verpleegster Wiske en politieagent Daan to the
lescue!

De lichten zijn stuk! Het is zo donker!
AVONDACTIVITEIT: meer info volgt!

Armen uit de ouwen! Op naar de stofjeswinkel voor onze
kostuums!

Wie verkoopt de meeste tickets?

Attentie! Attentie! Welkom op onze
grote circusshow!

9 november
De spinaap is ontspat uit zijn kooi!


