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Welkom Wouters!
 Zijn jullie klaar voor een nieuw en spannend avontuur? Dit semester
duiken we samen in de wereld van legendes! Van dappere helden
en machtige draken tot mysterieuze bossen en geheime schatten—
er valt zoveel te ontdekken!

Met ons, jullie leidingsteam, bestaande uit Tara, Lune, Robin, Jens en
Boris, gaan we op zoek naar verborgen verhalen en vergeten
mythen. We hebben er ontzettend veel zin in en kunnen niet
wachten om samen met jullie deze fantastische reis te beginnen.
Trek je speurneus maar op en laat je fantasie de vrije loop, want dit
wordt een semester vol verrassingen en magische momenten! 

Zijn jullie er klaar voor? Laten we dan samen de wereld van legendes
verkennen!



lUNE

Hiii, mijn naam is Lune Verheyde, en misschien herinneren sommigen van
jullie mij nog van vorig jaar. Ik mag mezelf dit jaar opnieuw leiding

noemen van de beste tak die er is. Dit is niet zomaar mijn tweede jaar als
leiding, maar ook mijn 14de jaar bij de scouts. Naast mijn engagement bij
de scouts, begin ik aan mijn tweede jaar verpleegkunde in Gent. Dus als er
tijdens onze avonturen dappere ridders of prinsessen gewond raken, zal

dat geen probleem zijn. Ik sta paraat om hen weer op de been te helpen! Ik
kijk er enorm naar uit om samen met jullie dit jaar onvergetelijk te maken.

Laten we er een legende van maken! Tot snel! Liefs, Lune



tAR
A

Hey, ik ben Tara, en dit jaar mag ik voor het eerst leiding geven en dat aan
de Wouters! Dit wordt mijn 13e jaar bij de scouts, dus ik ben helemaal

klaar voor dit nieuwe avontuur. Volgend jaar ga ik biologie studeren aan
de UGent, maar nu sta ik te popelen om samen met jullie een legendarisch
jaar vol verhalen en heldendaden te beleven. Mijn totem is Stoutmoedige
Papegaai, en ik kijk er enorm naar uit om jullie te leren kennen en samen

een fantastisch jaar te maken dat we nooit zullen vergeten! Groetjes



Boris

Hallo Ik ben Boris, totem excentrieke Spitsvogel. Ik
volg accountancy en fiscaliteit aan de hogeschool
VIVES in Kortrijk. Ik zie het helemaal zitten om
mijn eerste jaar als leiding aan de wouters te

geven! We maken er een jaar vol met machtige
herinneringen van!



Jens

Hallo Ik ben Jens ofwel curieuze pekari. Ik geef nu
voor het eerst leiding en ik heb er alvast veel zin

in. Buiten de scouts zit ik op school en doe ik
defensie veiligheid. We zullen er dit jaar een

onvergetelijk jaar van maken.



Robin

Hey, ik ben Robin Verschaeve, 19 jaar oud en
afkomstig uit Roeselare. Volgend jaar ga ik

industrieel productontwerp studeren in Kortrijk. Ik
ben geboren op 16 maart en dit is mijn eerste jaar
als leiding bij de scouts. Met veel enthousiasme ga

ik jullie, de Wouters, begeleiden. Mijn totem is
Wendbare Zebramangoest, en samen gaan we een

jaar vol plezier en legendes tegemoet. Ik kijk er
enorm naar uit om jullie allemaal te leren kennen

en samen geweldige momenten te beleven!



2 november
GEEN ACTIVITEIT: 
Geniet nog van jullie Herfstvakantie! 

versla jij zoals Joris de draak? 

HERFSTKAMP: Meer info volgt!

21 september 

28 september

5 oktober 

12 oktober

19 oktober 

25-27 oktober 

opzoek naar de stad Atlantis

Word jij koning Arthur? 

GEEN ACTIVITEIT: 
De leiding is op planningsweekend

 leef als Robin Hood. 



16 november

23 november

30 november

7 december

14 december

is het monster van Loch ness echt? 

Li Ji verslaat de slang. 

Apollonia verdedigt haar geloof. 

Odysseus keert terug na een lange reis

Beowulf verslaat Grendel.

9 november
Romelus en Remus stichten Rome.


