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Geliefde avonturiers, 

Met een hart vol liefde en na een trimesters vol toeters en bellen met als
afsluiter een fantastisch trouw-weekend is het tijd de wijde wereld in te
trekken! 
Wij nodigen jullie uit voor een reis rond de wereld, waar we niet alleen
exotische bestemmingen verkennen, maar waar we ook nieuwe culturen
ontdekken, smaken proeven die onze zintuigen prikkelen, en de
schoonheid van de wereld omarmen. 
Dus, pak je koffer en avontuurlijke geest, en laat ons samen de wereld
verkennen! We zijn druk bezig met het plannen van een reisroute vol
verrassingen waar we onze grenzen kunnen verleggen! 
Dus kom aan boord en bereid je voor op een avontuur vol ontdekkingen,
ontmoetingen en onvergetelijke momenten. 
Tot ziens op onze eerste bestemmingen wereldreizigers! 

Avontuurlijke groeten, 
ben (0471 76 26 63)
Rhune (0468 35 21 23)
Younes (0476 64 13 11)
Josie (0478 06 73 24)



1 juni
We sluiten onze prachtige

wereldreis af in China

Mexicoooo mexicoooo!
25 mei

Switch-activiteit: Tijd voor wat afkoeling in IJsland 
+ bar voor ouders door ouders van de oudscouts na de activiteit
(vanaf 17u)

Mmmmmm sushi, we zijn
aangekomen in Japan!

We starten onze reis in Egypte
20 april

27 april

4 mei

11 mei

18 mei

Onze tweede reisbestemming
is zonnig, we gaan naar Hawaï!

Topdag: meer info volgt!


